
Rectificatie 

In de vorige editie van ‘O – Umlaut’ stond bij de 

huwelijksaankondiging van Peter & Ina helaas niet de juiste 

achternaam. De juiste tekst moet luiden: 

‘Huwelijksaankondiging van Peter en Ina Brouwer - Geurts’ 
 

O - UMLAUT 
 Helmond - Mierlo-Hout                   ‘O - Umlaut’ 20 Augustus 2012 

Dit is de tweede editie van ‘O - Umlaut’ speciaal in het kader van de reünie van de familie Löring op 30 september aanstaande. 

Het is de bedoeling om dit nieuwsblad de komende maanden met enige regelmaat te laten verschijnen. 

Auteurs en samenstellers: Harrie Löring en Frits van der Linden 

Familie Löring Reünie 

Er wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen ten behoeve van 

de familie Löring reünie op 30 september a.s. Er is veel 

informatie en fotomateriaal over de familie verzameld dat ter 

inzage klaargelegd wordt. We vragen iedereen familiefoto’s en 

anekdotes mee te nemen. Er is voor een locatie gekozen die het 

mogelijk maakt helemaal onder-ons te zijn. De organisatie is 

geheel in eigen beheer. Helpende handen gedurende de reünie 

zijn welkom. 
 

 

Opa Hendricus Bernardus Löring - uitgelicht 
In deze tweede editie van ‘O – Umlaut’ een artikel over Henricus Bernardus Löring, onze opa. In de negentiende eeuw emigreerden 

onze Duitse overgrootouders Johann Bernard Löring en Johanna Werning vanuit het Duitse Wessum naar Lonneker in Nederland. 

Hemelsbreed gezien een kleine verhuizing maar in die tijd ‘over een heuse grens’ en zes uur gaans een heuse emigratie. In dit 

huwelijk werden zes kinderen geboren. Een van deze kinderen geboren op 12 mei 1880 werd Hendrik genoemd. Onze grootvader. 

Opa werd smid van beroep en 

ging werken bij de Koninklijke 

Machinefabriek Gebroeders 

Stork te Hengelo. Opa werd in 

het jaar 1906 als monteur 

uitgezonden naar de 

garenfabriek Carp te Helmond 

waar hij later in dienst trad als 

chef – machinist. Op zijn 

verjaardag trouwt hij met 

Johanna Donata Spierings, onze 

oma. Ze vestigen zich in 

Helmond maar verhuizen in 

1916 naar het ons bekende adres 

te Mierlo – Hout. In het gezin 

dat zij stichtten werden 11 

kinderen geboren, onze ouders.          Portretfoto opa Löring 

Een echt groot gezin naar katholiek voorbeeld. Twee kinderen 

overleden in hun eerste geboortejaar. Het gezin was zeker niet 

als armlastig te beschouwen. In de jaren twintig waren ze in het 

bezit van een heuse auto. Een enorme luxe in deze tijd. Met het 

gezin werden o.a. ritjes gemaakt naar Uden, Enschede en 

Duitsland. Opa was een echte technicus, toen een noodzaak voor 

het rijden van een 

automobiel. Niet iedereen 

was gecharmeerd van de 

auto. Onze oudere tantes 

vonden hem maar stinken 

en gaven de voorkeur om 

de ritjes naar Uden te 

fietsen en de auto aan de 

andere gezinsleden te 

gunnen. 

Gezinsuitstapje in het jaar 1927 

In het jaar 1928 startte opa een machinefabriek en 

reparatiewerkplaats. Het typische vooroorlogse fabriekspand 

wordt op het terrein achter het woonhuis aan de Mierloseweg 

gebouwd. Het bedrijf wordt ‘de werkplaats’ genoemd. Het 

pand bevat uitsluitend machines met de benodigde aandrijving. 

Aangezien het woonhuis erg krap geworden was voor het grote 

gezin werd een deel van de zolder 

afgetimmerd als slaapkamer 

waarvan o.a. ome Ben gebruikt 

gemaakt heeft. 

Opa stichtte zijn eigen bedrijf en 

bouwde het gezamenlijk met zijn 

zoons op.  De Firma H.B. Löring 

en Zonen – Machinefabriek en 

Revisiebedrijf te Mierlo-Hout 

verwierf een goede reputatie in de 

wijde omgeving van het 

industriële Helmond. Opa was 

een harde werker, gerespecteerd 

vakman en vooral ook 

ondernemer. Hij was een strenge       Opa in ‘de werkplaats’ 

man, zowel voor zichzelf als voor anderen. Hij was trots op zijn 

gezin, zijn bedrijf en op wat er bereikt was. 

 

 

 

 

 

 

Een trotse opa en oma 

laten zich feliciteren ter 

gelegenheid van hun 

vijftig jarige huwelijk 

 

 

 

In 1959 overleed het oudste kind Lamberdina, onze tante Dien, 

ten gevolge van een verkeersongeluk. Haar dood heeft hem erg 

aangegrepen. De laatste jaren van zijn leven zijn getekend door 

zijn verdriet.  

Opa overlijdt na een kortstondig ziekbed op 1 mei 1964 in het 

Sint Lambertus Ziekenhuis te Helmond en wordt op 4 mei 

begraven te Mierlo-Hout. Zijn weduwe, onze oma, bleef samen 

met ome Ben en tante Jo in het huis aan de Mierloseweg wonen. 

In de volgende editie een artikel over Johanna Donata Löring – 

Spierings, onze oma.  
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Ome Ben – een herinnering 
Ome Ben is geboren te Helmond op 24 februari 1912 als 

eerste zoon van opa en oma Löring. Ome Ben volgde de 

ambachtsschool en samen met zijn broer Jan en vader opa 

Löring startte hij in 1928 met wat ‘De Werkplaats’ genoemd 

werd. Deze werkplaats nam in zijn leven een zeer belangrijke 

plaats in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ome Ben 

 

 

 

 

 

 

 

Ome Ben hebben wij gekend als iemand, die niet op de 

voorgrond trad, maar altijd aan het werken was. Niemand 

deed ooit tevergeefs een beroep op hem. Juist door zijn 

zachtmoedigheid werd er veel te vaak een beroep op hem 

gedaan, waaraan hij zich nooit heeft willen onttrekken. Naar 

het voorbeeld van zijn vader heeft hij zich met hart en ziel aan 

het bedrijf gewijd, dat zij samen uit het niets geschapen 

hebben. Toen zijn jongere broers hun plaats in het bedrijf 

gingen innemen heeft hij hun totaal in het vak ingewijd, zodat 

hun kundigheid tot in de verre omtrek bekend en gewaardeerd 

werd. Voordat zijn krachten afnamen hield hij ervan om met 

zijn honden rond te zwerven in de vrije natuur als het werk 

aan de kant was.  

Ome Ben is altijd vrijgezel gebleven en samen met zijn 

jongste zus in het ouderlijk huis blijven wonen. Een bezoek 

van ons aan opa en oma betekende ook een bezoek aan ome 

Ben. Graag liet hij zijn gedachten gaan over vele dingen waar 

hij graag heel diep op inging. Na veertig jaar arbeid voelde hij 

zijn krachten minderen en langzaamaan trok hij zich terug in 

huis, waar hem toch niet veel ontging. 

Veel te vroeg is zijn levenskaars opgebrand; hij voelde zijn 

einde naderen en is 4 september 1978 overleden te Helmond 

Mierlo-Hout. Onze ome Ben was een voorbeeld voor ons waar 

we trots op kunnen zijn. Hij laat ons mooie herinneringen na. 

 

Herhaalde Oproep 

Graag van jullie voor een van de volgende edities van 

‘O - Umlaut’ een kort stukje van jullie eigen familie en of van 

jezelf. Alles is welkom. Interessante gebeurtenissen, 

anekdotes, etc. Van vroeger of van nu eventueel met een 

illustratieve foto. Graag half augustus in ‘word’ toesturen aan 

f.vanderlinden@fontys.nl 

 

Oproep- Jonge Telgen 

Wie van ons neven en nichten heeft al kleinkinderen? Om 

duidelijk te zijn: achterachterkleinkinderen van opa en oma 

Löring. Graag van onze generatie opa’s en oma’s informatie 

over hun kleinkinderen voor de volgende editie van ‘O-

Umlaut’. Lees verder bovenin de rechterkolom. 

Met deze informatie betreffende de jongste telgen kan de 

stamboom compleet gemaakt worden. Er is heel wat toe te 

voegen aan de versie zoals opgenomen in de vorige editie van 

‘O-Umlaut’. Bijgaand figuur laat zien hoe het kleinkind van 

Jeannette en Peter van Hoof - van der Linden (tante Corrie en 

ome Frits) in onze familie past. 

Graag uiterlijk 20 augustus in ‘word’ toesturen aan 

f.vanderlinden@fontys.nl  

 

De oudste Löring ooit 
Voor lange tijd was ome Jan, voor zover bekend, ‘de oudste 

ooit’ in de familie Löring. Hij was erg trots op zijn leeftijd. 

Ome Jan werd geboren te Helmond op 30 december 1913 en 

overleed aldaar op 20 april 2005. Hij heeft de Löring 

recordleeftijd gevestigd van 91 jaren en 111 dagen. Een 

respectabele leeftijd! 

 

 

 

 

 

 

 

Ome Jan in zijn 

jonge jaren. Hij is 

91 jaren oud 

geworden. Voor 

zover bekend de op 

één na ‘oudste 

Löring ooit’       

 

 

 

 

 

Tante Dora, geboren te Helmond op 25 mei 1918, heeft dit 

record geëvenaard op 13 september 2009 en zet iedere dag een 

nieuw record neer. Het ziet er niet naar uit dat ze het 

recordhouderschap de komende jaren af zal geven. Tante Dora 

woont in een verzorgingshuis in Terborg en maakt het goed. 

Ze weet nog alles van vroeger, eet alsof ze zojuist ‘de hof nog 

omgespit heeft’ en drinkt 

graag een borrel. We hopen 

dat ze nog jaren onder ons 

mag zijn. 

 

 

Tante Dora is 94 jaren 

oud. Voor zover bekend de 

‘oudste Löring ooit’. Ze zet 

iedere dag een nieuw 

record neer! 
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